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Kerk In Zecetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

LAAT JE MEENEMEN
Uitnodiging!

Samen optrekken, uitnodigen,
verbinding, respect, vertrouwen,
in beweging komen, elkaar
meenemen — een greep uit
de kernwoorden die bij de
redactieleden spontaan
opkwamen tijdens het brain-
stormen over het thema voor
dit septembernummer.

Het jaarthema van de landelijke
Protestantse Kerk ‘Ga mee!” voor
dit seizoen 2023-2024 is het
uitgangspunt, maar we ontdekten
snel dat je daar veel kanten mee
op kunt. We kwamen uit op

‘Ga je mee?’, een uitnodiging,

die goed past bij de ondertitel van
dit jaarthema: ‘Samen getuigen
van geloof, hoop en liefde’.

De scriba van de Protestantse
Kerk in Nederland, ds. René de
Reuver, zegt hierover: ‘Het is een
uitnodiging om mee te gaan of
je mee te laten nemen in de ene
beweging van Gods liefde en
ontferming, oftewel om daar te
zijn waar Jezus zich laat vinden.’

Elkaar opzoeken

De uitnodiging om ‘mee te gaan’
is gebaseerd op het hoofdstuk
‘Kinderen van één Vader’ uit de
Visienota ‘Van U is de toekomst’
van de Protestantse Kerk op weg
naar 2025. Daarin wordt het grote
belang van eenheid en verscheiden-
heid onder christenen benadrukt.

‘Alleen samen met alle
heiligen zullen we de lengte

en de breedfte, de hoogte en

de diepte kunnen begrijpen,
Ja de liefde van Christus kennen
die alle kennis te boven gaat.’
(Efeziérs 3:18-19)

Het daagt christenen en mensen
van goede wil (zie artikel pagina
3) uit om gezamenlijk op weg te
gaan, bijvoorbeeld om te werken
aan gerechtigheid, verzoening en
eenheid. Het thema nodigt ons
uit om elkaar op te zoeken en
samen op te lopen op de weg
waar Christus ons voorgaat.

)

Het logo hierbij is veelzeggend:
twee verschillende handen - één
naar boven gekeerd en één naar
beneden gericht — die samen één
hand en hart vormen.

‘Ga je mee?’ is een actieve en
praktische titel, die gaandeweg
het seizoen ook vervangen kan
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Trap in San Juan De Las Aguilas, Spanje

worden door: Doe je mee? Vier je
mee? Praat je mee? Denk je mee?
Gemeenten kunnen er hun eigen
invulling en creativiteit op loslaten.
Het gaat erom dat mensen zich
realiseren én ervaren dat ze bij
elkaar horen en deel zijn van een
wereldwijde kerk. \WWant wie bij
Christus hoort, hoort bij elkaar.

De Reuver schrijft:

‘De kerk van Christus is
kleurrijker dan we denken.

Die diversiteit maakt dat het
evangelie in alle talen en alle
culturen doorklinkt. Door elkaar
als volgelingen van Jezus te zoe-
ken en de hand te reiken, zijn we
gezamenlijk krachtige getuigen
van Gods goedheid in de wereld.
Ik wil gemeenten daarom uit-
dagen om contact te leggen met
andere christenen in de eigen
omgeving en te verkennen hoe
je samen Gods liefde kunt leven.’

Dit wereldwijde perspectief
geeft zicht op de participatie

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

binnen oecumenische verbanden,
die onder andere gestalte krijgt in
Nederland in de Raad van Kerken,
mondiaal in de Wereldraad van
Kerken en in andere platforms
voor ontmoeting en uitwisseling.

Hoog tijd
om elkaar de hand
te reiken

Die wereldwijde kerk is ook in
Zoetermeer te vinden. Denk

aan het enthousiasme van pio-
niersplekken, de ontmoetingen
tussen voorgangers en pastores,
gezamenlijke vieringen in Vredes-
week en Week van Gebed. Aan
de Algemene Kerkenraad en meer
verbinding en samenwerking tus-
sen de wijkgemeenten. Aan het
Beraad van Kerken Zoetermeer,
dat compassie, slavernij en
racisme op de agenda zet en

zich inspant tegen armoede en
eenzaamheid samen met maat-
schappelijke organisaties. Aan

de vele incidentele projecten en

initiatieven die in Zoetermeer
gezamenlijk worden verwezenlijkt.
Lees bijvoorbeeld nog eens het
KiZ-decembernummer 2022 over
migranten ‘lk was een vreemde-
ling’ en het mei-juninummer

2023 over ‘Kerk naar buiten’.

Er zijn mooie voorbeelden van
samenwerking, ontmoeting en
met elkaar meegaan.

Om de hoek

De landelijke Protestantse Kerk
geeft aan dat een impuls voor
vernieuwing van de kerk in Neder-
land wel eens zou kunnen komen
van de wereldkerk om de hoek,

de geloofsgemeenschappen van
mensen met een migratieachter-
grond. Zij roept op om te werken
aan de onderlinge ontmoeting van
christenen over de kerkmuren en
culturen heen, in de eigen leef-
omgeving en tussen plaatselijke
geloofsgemeenschappen.
Praktische zaken als gezamenlijke
inzet voor de buurt en theologische
roeping kunnen verbinding
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Enu?

Met wie
wil jij meegaan?

Reacties welkom
VvOOor 18 september!
lezers@kerkinzoetermeer.nl

concreet maken. De auteurs van
de Visienota benadrukken het
belang van het opzoeken van
elkaar en van het bewustzijn dat
we elkaar nodig hebben in deze
geseculariseerde wereld. Ook
schrijven zij dat we als individuele
christenen en als geloofsgemeen-
schappen veel te lang voor elkaar
onder de radar zijn gebleven.

Het is hoog tijd om elkaar de hand
te reiken en samen te zoeken hoe
we lokaal gestalte kunnen geven
aan onze gezamenlijke roeping,
zoals in lied 969:1 en 2 uit Lied-
boek 2013:

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord.
één wordt de mensheid

door zijn troost,

de wereld door zijn woord.

Tot jeder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindft.
De dienst aan Hem is

‘t gouden koord

dat allen samenbindt.

Het thema ‘Ga je mee?’ biedt
inspiratie en mogelijkheden om
samen met vele anderen op weg
te gaan. Een scala aan praktische
voorbeelden en uitwerkingen is te
vinden op de landelijke website
van de Protestantse Kerk.

Al met al uitnodigend!

* Hanneke Lam

kerkinzoetermeer.nl/pdf/
KiZnr10_2022{WEB].pdf

kerkinzoetermeer.nl/pdf/
Kiznr5_2023[WEB].pdf

| protestantsekerk.nl/thema/startzondag
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Blader snel naar W\
pagina 5 en maak de puzzel!
Stuur je oplossing uiterlijk
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maandag 18 september naar b
KidZ@kerkinzoetermeer.nl

We zijn benieuwd wie jij

deze vraag gaat stellen! /
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O( ichthus
boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer
079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Jom——
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Annelies Bouwhuis
PROFESSIONAL ORGANIZER

Business organizer
die helpt bij:
Time-management en mailmanagement

Gebruik Microsoft 365
(Outlook, Teams, OneDrive, enz.)

Digitale vaardigheid

06 - 537 574 97
»~ ANNELIESBOUWHUIS.NL

* Met betrokkenheid en
respect wordt alles tot

Dag en nacht
4,/ ag en nach

UITVAARTVERZORGING

bereikhaar

in detail geregeld

Hoekeindsewes 6]

Bleiswijk

ruitvaarmversorging.nl

079 - 342 60 70

UITVAARTZORG

klassieke
concerten
en zaal-
verhuur

HERBERG
OUDE KERK
ZOETERMEER

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

. . . Scan de QR-code om een
‘ ) HOSpICG - Elim kijkje te nemen in het hospice.
MOERKAPELLE

'@

[O]%4

Wilt u meer weten over een verblijf of
vrijwilligerswerk in het hospice?

079 820 0881 www.hospice-elim.nl

ospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen

in de laatste levensfase.

Redactie.AMg

/‘:.—I\;I._:l;er Giessen-van Velzen

info@photosbyleonie.nl | 06-526 300 48 (079) 3522519
www.photosbyleonie.nl Redactie. AMG@online.nl

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

MONDIAL MOUERS S

Verhuisbedrijf Henneken * Kantoor- en becriffsveshuizingen
PrOfeSSioneIe Vel‘hu izel‘S e Verwarmde en beveiligde

- van huis uit inboedel-/archiefopslag

E-mail: info@henneken.nl \ RS
Internet: www.henneken.nl \ 2{}!. 2

€ ERKENDE i &
- VERHUIZERS

e Nationale- en internationale
verhuizingen e Verhuiswinkel

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers

met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.

U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving.
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu VAN DORP

VOOR MORGEN

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouwwensen

Bouwbedrijf | Gebroeders

V‘J Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl 28 s

'{0 Kleinschalige onderneming
met persoonlijke zorg en
aandacht

”!0 24 uur per dag bereikbaar

& Ongeacht uw verzekering D On ge n

Uitvaartzorg
met
—karakter

_

—
Bel na overlijden Van Dongen
079 - 343 43 03 UitvaartZorg & UitvaartCentrum
) Zin 2 uurper dag Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
bereikbaart 079 - 343 43 03 * www.vduz.nl

Schoonheidssalon dssalon Azora

Azora

'\uluur|i|ke wchoanheid

+ Schoonheidsbehandelingen P.rp}ijij

+ Duo behandelingen BRI

« Aangesloten bij Provoet
en Huidprofessional

« (Diabetisch) pedicure

« Shellac CND

+ Microneedling

- Diverse specialisaties

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer

079 341 4305
info@salonazora.nl
www.salonazora.nl

Van der Kruk Consultancy
DE OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk

T (06) 37155 371

E contact@vanderkrukconsultancy.nl
1 www.vanderkrukconsultancy.nl

COOKING KooK SCHE
AD SHO
VFOR LIFE  “DVIES maw pagyrios
workshops & advies EDRITVEN Geop o
A{LEREN) KOKEN LLIG
Cooking for Life staat voor MKI’-IE EN VRIENDEN
een gezonde, plantaardige 0ok 0O o

en duurzame keuken. Locarre
Dit betekent dat ik met de seizoenen

en met producten overwegend uit onze
klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot
de invloed van voeding op onze gezondheid is.
Wil je het zelf ervaren?

Bekijk mijn aanbod en meld je aan!




nummer 7 - september 2023

Kerk in

MISSIONAIR HART

Je geloof

durven delen

MANIER VAN LEVEN « Om meteen met de deur in huis te vallen:
missionair zijn is een manier van leven. Je bent missionair

als je je geloof durft te delen met anderen, zowel binnen als
buiten de kerk. Het begint met het verlangen om vanuit je
relatie met God, anderen te vertellen wie Hij voor jou is en
waarom de kerk belangrijk voor je is. Een leven en een relatie
met God gun je ook aan anderen. Dat voedt het verlangen en
maakt ruimte in je hart voor missionair werk.

Mijn naam is Anton van Dijken
en ik ben inmiddels een jaar of
twaalf bezig met activiteiten op
missionair vlak. Ik ben daarvoor
niet opgeleid, maar ik heb vooral
een verlangen om mijn geloof te
delen met anderen.

Ik heb meegewerkt aan allerlei
soorten kerkdiensten en activi-
teiten die als doel hadden om
mensen van buiten de kerk te
bereiken. Van themadiensten
over liefde, seks en geloof tot
Top2000-kerkdiensten. Van een
groot Pinksterevent in het
centrum van de stad tot gespreks-
avonden over bijna-doodervarin-
gen en films over leven na de
dood. Maar ook eigen initiatieven,
zoals een thema-avond over
Johan Cruijff en ontmoeting rond-
om de tv-serie ‘A Place To Call
Home’, horen in dit rijtje thuis.

Begrip
en support
zijn belangrijk

Als ik terugkijk, zie ik een aantal

waardevolle lessen.
Het is ontzettend belangrijk
om je niet alleen te richten op
mensen van buiten, maar
investeer ook tjjd en aandacht
in wat binnen de kerk wordt
beleefd. Maak duidelijk wat je

van plan bent en waarom je
dat wilt doen. Deel je hart ook
met hen! Voor de helderheid:
goedkeuring van anderen is
niet nodig. Je bent een kind
van God en je mag je door Zijn
Geest laten leiden, maar begrip
en support zijn belangrijk!

Samen kunnen
we veel meer
bereiken!

Het is ook logisch dat predikan-
ten kunnen worden opgeleid
op missionair gebied en ik denk
dat dat ook heel goed is! Ker-
kleden die een missionair hart
hebben, voelen zich vaak wel
wat alleen staan en de steun
van een predikant is daarbij erg
waardevol.

Verder heb ik geleerd dat bij het
zoeken naar wegen om mensen
van buiten de kerk te bereiken
het van groot belang is je te
verdiepen in hun belevings-
wereld. Waarom is bijvoorbeeld
een Top2000-kerkdienst een
missionaire viering? Popmuziek
roept iets op bij mensen. Het
geeft herkenning. Hoe mooi en
hoe waardevol onze psalmen
en gezangen ook zijn: het zegt
de buitenwereld niets.

KIJK

Als laatste zou ik willen zeggen:
werk samen met anderen. Kom
met een idee en werk het uit,
maar betrek mensen nadrukke-
lijk bij de uitvoering.

Ik zou het mooi vinden als we
binnen de Protestantse Gemeente
Zoetermeer (of breder) een missio-
naire werkgroep konden opstarten
die met meerdere facetten van mis-
sionair werk aan de slag gaat. Nog
veel te vaak zijn het enkelingen bin-
nen een bepaalde (wijk)gemeente
die het voortouw nemen. Samen
kunnen we veel meer bereiken!

Anton van Dijken
GEMEENTELID ZOETERMEER-NOORD

Kijk voor meer missionaire voorbeelden
en inspiratie op ibelieveinyou.nl waarop
ik probeer geloof en cultuur met elkaar
te verbinden. Ik hoor graag van je!

‘Beste mensen van goede wil’

AANGESPROKEN ‘e Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en
zusters, beste mensen van goede wil." Zo begin ik altijd mijn preken of overdenkingen.
Maar wat versta ik onder ‘'mensen van goede wil' — wie zijn dit? En: wat is het belang,
dat ik apart deze formulering gebruik?

De aanhef ‘beste mensen van
goede wil" heb ik niet van mezelf.
Ik hoorde het voor het eerst tijdens
oecumenische vieringen.
Geinspireerd door katholieke voor-
gangers denk en voel ik er dit bij:

‘Een mens van goede wil is
iemand die verlangt het juiste
te doen. Hij of zij wenst vrede
en doet goed vanuit het hart,
is niet per se religieus of van
christelijke huize maar wel op
zoek naar inspiratie, misschien
wel in de kerk.’

Omdat ik hoop dat eenieder zich
welkom voelt bij de Schriftuitleg,
gebruik ik apart deze formulering.

Komen we de ‘mensen van goede
wil" ook tegen in de Bijbel?
Sommige zeggen: ‘Ja, in Lukas
2:14." Nu weet ik dat hier een
exegetische discussie over
bestaat. Een engelenkoor bejubelt
God in dat hoofdstuk. Verder wordt
er gezongen over vrede op aarde:

‘bif mensen des welbehagens’
(Bijbelvertaling NBG'51),

‘in de mensen een welbehagen’
(Statenvertaling 1977),

‘voor de mensen die Hij liefheeft’
(Nieuwe Bijbelvertaling 2021).
Zijn dit dus — modern vertaald

— die ‘mensen van goede wil'?
Je zou het denken, maar helaas,
nee! Het welbehagen — de goede
wil om de mens genade en liefde
te tonen — /s en komt van God,
niet van de mens. Die vlieger
gaat dus niet op.

Ontdekking

Tegelijkertijd ben ik bemoedigd
door een systematisch-theologi-
sche ontdekking. Wat is het geval?
Er bestaat in de christelijke theo-
logie een wonderlijk fenomeen,
genaamd ‘voorafgaande genade’
(gratia praeveniens of prevenient
grace). Deze genade valt alle
mensen ten deel: je herkent het

in het goede dat mensen doen.

Zo maakt de Heilige Geest je hart
en denken bereid om in alles Gods

liefde te herkennen en om Jezus
te omarmen: de Geliefde Zoon Die
alles volbracht heeft waardoor ook
het niet-goede — je zonden — je
vergeven wordt. En nu komt het:
door levensheiliging — persoonlijk
en in sociale structuren — vervol-
maakt God je tot een volkomen
‘mens van goede wil’.

Bereid om
Gods liefde
te herkennen

Concluderend is zo téch elk

mens een ‘mens van goede wil’.
En omdat velen op zoek zijn naar
inspiratie, zal ik daarom elke preek
trouw aanheffen met deze woor-
den: ‘Gemeente van onze Heer
Jezus Christus, geliefde broeders
en zusters, beste mensen van
goede wil.’

ds. Sandra Hermanus-Schréder
GEMEENTELID ZOETERMEER-ZUID EN
GEESTELIJK VERZORGER IN DUINHAGE DEN HAAG

-

TIMMER MANSPLAN KOEL ONTVAN GEN
(VRY NAAR QENESIS 7))

VAN DE REDACTIE

I I et is een kwestie van toon. ‘Ga je mee?" klinkt uitnodigend en

Met wie ga ik?

ik laat me gewoonlijk graag door spontane acties verrassen.

Zo'n uitnodiging vraagt dat je stopt met wat je aan het doen bent,
dat je opstaat en in beweging komt. Maar wil ik dat wel?
Het is een kwestie van persoon. Wie is degene die mij uitnodigt? Vertrouw
ik die? Is het enthousiasme van een wat minder bekende groot genoeg om
mij de stap te laten wagen? Wil ik mij wel laten meenemen?
Het is een kwestie van samen. Wie vindt het belangrijk om juist mij mee te
vragen? Wat maakt dat jij met mij wilt optrekken, en ik met jou?
Het is een kwestie van richting. Ga ik mee in jouw spoor, is er ruimte voor
mijn route, of bepalen we samen de koers?

In de Bijbel staan heel wat gedeelten waar mensen samen op weg gaan.

Ze reageren verschillend omdat mensen nu eenmaal verschillen.

Abram krijgt een dringende uitnodiging verpakt in een liefdevolle opdracht.
Hij gaat, maar niet alleen. En hij bepaalt niet de richting — dat doet de Eeuwige.
Soms is er een ander nodig als hulp — Mozes die vindt dat hij niet kan spreken
krijgt steun van zijn broer Adron. Sommigen hebben een zetje nodig, van
anderen of van God zelf — Jona in de storm van de zeelui aan boord, Jesaja
die zichzelf te jong vond. Soms worden ze opnieuw geroepen omdat ze er na
aan toe zijn het op te geven — zoals de profeet Elia na de confrontatie met
koning Achab en de afgodendienaars van lzebel.

In het Nieuwe Testament lees je van de roeping van Jezus' leerlingen en van
het moment dat ze uitgezonden worden, twee aan twee. Zo staan ze er niet
alleen voor. Qok in de verhalen over de eerste gemeente en over de apostelen
Petrus en Paulus klinkt het ‘Ga je mee’ door.

Wat steeds weer opvalt, is dat je er vrijwel nooit alleen voor staat. Dat
niemand zelf de richting bepaalt maar dat God of Jezus de weg wijst. Daarom
trof me laatst ook de manier waarop een gastvoorganger in de morgendienst
Gods Tien Woorden als richtinggevend ten leven verwoordde.

Gods gebod - leren en leven

Ik ben de HERE, uw God,
Ik ben de Levende.

Waar mijn leven stroomt,
daar is de ware vrijheid.

Mijn geboden wijzen je de weg
voor een leven achter Jezus aan.
Een weg als licht van de wereld,
als zout van de aarde.

Leer het leven dat God je geeft, ...
Leef het leven dat God je geeft, ...
Z0 zul je samen Jezus volgen.

Hij die je de Vader heeft doen zien.
Jezus dé Levende, Hij gaat je voor!

Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE
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KERK & DIENST

KERKDIENSTEN SEPTEMBER

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD

Zondag 3 september O | Zondag 10 september O
1 N O

*10.00 uur

ds. C.H. Wesdorp

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, /

de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

10.00 uur
ds. C.H. Wesdorp
Startdienst ‘Ga mee!”

Zondag 17 september O

10.30 uur
ds. C.H. Wesdorp
en pastoor A. van der Helm

Zondag 24 september
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10.00 uur: ds. C.H. Wesdorp (@)
Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. C.H. Wesdorp

| ZOETERMEER-ZUID

~ / De Regenboog

" Nathaliegang 263, 2719 CR
T(079) 362 87 03 © W pwzz.nl

ds. J.T. van der Wolf

ds. E. van der Wolf-Kox

ds. J.T. van der Wolf
Startdienst “Verwondering’

T(079) 316 39 09 en Heilige Doop Gezamenlijke dienst Vredesweek Voortzetting en dankzegging
W oudekerkgemeente.nl met Nicolaasparochie Heilig Avondmaal
WIJKGEMEENTE *10.00 uur *10.00 uur *10.00 uur *210.00 uur

ds. E. van der Wolf-Kox,
Matthé Vermeulen

en Nico Andriessen
Oecumenische Vredesdienst

T(079)316 6176 © W vcgznl

. WIJKGEMEENTE *10.00 uur £10.00 uur £10.00 uur £10.00 uur
i, OOSTERKERK ds. P. Baas ds. Pieter Baas ds. Pieter Baas ds. Pieter Baas en Timo Hagendijk
Oosterkerk 17.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal Startdienst ‘Ga mee!”
Oosterheemplein 320, 2721ND | g5 p Baas £ 17.00 uur ©17.00 uur ©17.00 uur
T(079)593 78 08 ds. B. van der Graaf ds. P. Baas ds. M. van Pelt
W oosterkerkzm.nl Huizen Dankzegging Heilig Avondmaal Ridderkerk
Hart4U-dienst
WIJKGEMEENTE £910.00 uur £10.00 uur £10.00 uur 91000 uur
ZOETERMEER-NOORD Ds. J. van den Akker Prop. W. Koelewijn Mw.ds. E. Dibbets-van der Roest Mw.ds. E. Dibbets-van der Roest
Ichthuskerk Voorburg Leusden en mw. A. Lodder Met tolk gebarentaal
Parkdreef 258, 2724 EZ Startdienst ‘Ga je mee?!’
T(079) 341 36 20
W pwzn.nl
ADVENTSKERKGEMEENTE £10.30 uur ©10.30 uur
+ Adventskerk ds. K. van Klaveren Dhr. T. Vessies

Julianalaan 3, 2712 CB Den Haag Zoetermeer

Afsluiting Vredesweek

COLOFON

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

Gaandeweg-agenda op

ONDER WOORDEN

Zegenlied

od zal met je meegaan

als licht in je ogen

als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat

tekst: ds. Sytze de Vries
melodie: ds. Job de Bruijn

bron: ‘Petrus’, magazine Protestantse Kerk,
12 november 2022

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie

Jan Blankespoor, Marjolijn van der
Haven-Verweij, Hanneke Lam, Helma
Nieuwstad, Willy Tieman, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker
Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Flip Bakker, Hans van der Bilt, Anton van
Dijken, Sandra Hermanus-Schrader, Peter van
Holten (strip), Johan van Oeveren, Hans van
QOort, Theo Poot (cartoon), Arie Vooijs
(muziekcolumn), Willem Vermeulen, Leonie
Vreeswijk-Feith (fotografie), Jan van der Wolf

Dovendiensten
Maandelijks in Ons Honk  Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT

Zondag 10 september | 10.00 uur Ds. R. van Dijke Woerden

WelThuis Vivaldi
Maandelijks © Brechtzijde 45, 2725 NR

Zondag 17 september’ 10.30 uur ‘ Ds. J.W.B. Matahelumual Moordrecht

PERRONMEETINGS

Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W perronoosterheem.nl/perronmeeting

zondag 3 september | 10.00 uur | Ton Spek

zondag 10 september | 10.00 uur | Frans van Dam

zondag 17 september | 10.00 uur | Timo Hagendijk

Timo Hagendijk en ds. P. Baas

zondag 24 september | 10.00 uur

Startdienst ‘Ga mee!” met Oosterkerk

PELGRIMSVIERING

Kerkgebouw De Oase © Kerkenbos 8, 2715 RP © W depelgrimzoetermeer.nl

www.kerkinzoetermeer.nl

Gaandeweg heeft met ingang van dit seizoen
de praktische vorm van een doorlopende
digitale agenda gekregen. Het gezamenlijke
programma van activiteiten, kringen en
bijeenkomsten van de kerken verschijnt
hiermee niet langer als halfjaarlijks uitheembaar
bewaarblad, meegedrukt met de september- en
februarikrant van Kerk in Zoetermeer.

» Ga naar www.kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg
voor het doorlopende overzicht van wat
er te doen is. Achter het agendaonderdeel
vindt u de uitgebreidere informatie.

Deze dynamische agenda wordt wekelijks
bijgehouden en aangevuld.

» Organiseert u iets in uw wijk of gemeente?
Geef het meteen door via agenda@kerkin-
zoetermeer.nl samen met eventuele
afbeeldingen. Zo wordt Gaandeweg een
makkelijk te raadplegen en vooruitblikkend
overzicht van alles wat er op de kerkelijke

» Groene Senioren Oosterkerk
Vernieuwd programmal!

1 en 8 september, 10.30 uur
T 06-3985 9311
E marja.pelle@gmail.com

» Leven in aandacht
Elke eerste zaterdag.

3 sept, 9.30, Adventskerk;
Toon Vessies T 06-3039 8712

» Bijbelkring Oude Kerk
Openbaring 15-16 en 17-18.

6 en 27 sept, 10.00, Herberg
Oude Kerk T 079-316 34 54

» Bijbelleeskring Oude Kerk
Wekelijks op woensdagavond.
13 september, 19.00 uur,
Herberg Oude Kerk,
Dorpsstraat 59 T 079-316 34 54
» Krant op tafel
Gesprekskring bij de actualiteit.
18 september, 15.00 uur,
Adventskerk; ds. Karl van
Klaveren T 06-1104 1992
» Ouderengesprekskring
Zoetermeer-Noord
Bijbelboek Exodus: de doortocht.

18 sept, 14.00, Ichthuskerk
E r.karsdorp@kpnmail.n/

» Jong&Geloven
Voor twintigers en dertigers.

18 sept, 19.30, Ichthuskerk
E kerkeljjkwerker@pwzn.n/

» Basiscatechese Noord
Voor de groepen 7 en 8.
| 79sept, 19.00, Ichthuskerk

Startviering ‘Op weg'’ als kerngemeente

ds. Marloes Meijer en Gerda Griffioen > Leerhuis ‘Lijden, Isra&l,

Messias’

Ds. Kees van Velzen van
Christenen voor Israél over
‘Het lijden van het volk Israél

zondag 3 september | 15.00 uur

agenda staat in Zoetermeer!
De rubriek Uitgelicht in Kerk in Zoetermeer
blijft, zoals u gewend bent, steeds een kort
maandelijks overzicht geven, op volgorde van

Kopij oktober nummer
Berichten en kopij voor de oktoberkrant graag
insturen woensdag 6 september.

\~ /' Deze editie verschijnt op woensdag 27 september
en wordt bezorgd uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur.

zondag 10 september | 09.00 uur | Gerda Griffioen Thema: ‘Vrede’

WEEKSLUITINGEN

Contact bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong

T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol ® T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek © T (079) 321 43 91

Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:

Mw. A. Maas ® T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage

Hebt u uw vrijwillige bijdrage voor een

jaar lang Kerk in Zoetermeer op de mat al
overgemaakt? Het richtbedrag is € 25 voor
10 nummers per jaar, maar elk ander bedrag
is net zo welkom. U kunt uw gift overmaken
naar NL15 RABO 0373 7337 04

t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer
Kerkblad. Hartelijk dank!

Kerkelijk Bureau

U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van
09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk
Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56.

E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of

T 06-1236 5054 (Gerda) ® Frans Halsstraat 3,
2712 JS W www.pgzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?

E info@kerkinzoetermeer.nl ® T (079) 3 522 519

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem
contact op over de mogelijkheden!

‘- E advertenties@kerkinzoetermeer n|

W kerkinzoetermeer.nl

WelThuis De Morgenster © Nassaulaan 11, 2712 AT » T (079) 316 48 88

datum met tijd, plaats =~ o
en contactgegevens.

vrijdag 1 september | 15.30 uur | ds. Jan Molenaar

» Redactie

vrijdag 8 september | 15.30 uur | ds. Kees Wesdorp

Kerk in Zoetermeer

vrijdag 15 september | 15.30 uur | drs. Engel Leune

T 079-3 522 519

vrijdag 22 september | 15.30 uur | mw. Marja van den Boomgaard

vrijdag 29 september | 15.30 uur | dk. Ronald van Berkel

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp

Wambahout 1, 2719 KD T (079) 316 34 54

E predikant@oudekerkgemeente.nl

Vrije dag dinsdag

Pastoraal contact Marja van den Boomgaard

T 06-2251 2609 © E boomma@xs4all.nl

Scriba Ria Kamp T (079) 361 03 18

E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest

Toscaschouw 23, 2726 JJ © T 06-2197 6875 e E edibbets@ziggo.nl
Jongerenpastor Arianne Lodder 4

T 06-2324 1540 e E kerkelijkwerker@pwzn.nl Y

Werkdagen maandag en dinsdag .

Lid pastoresteam Ronald Karsdorp
T 06-2260 7030 * E r.karsdorp@kpnmail.nl
Scriba Han Wijnberger e E scriba@pwzn.nl

oktober 2022 t/mjanari 2023

E

i
L

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV e T (079) 889 74 32

T 06-3863 6293 (Jan) e E jtvanderwolf@gmail.com
Werkdagen maandag t/m vrijdag

T 06-3863 6292 (Els) © E evanderwolfkox@gmail.com
Vrije dagen woensdag en zaterdag

Scriba Frits von Meijenfeldt

T 06-4042 7683 © E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE 00STERKERK
Predikant ds. Pieter Baas ® Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 e E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop © T 06-4033 8226 e E scribawijk4d@gmail.com

Pastoraal werker Cocky van Dorp © T 06-2473 5383 © E cdvandorp@hotmail.com

Missionair pionier Timo Hagendijk
Vrije dag woensdag © T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
Oosterheemplein 320, 2721 ND W www.perronoosterheem.nl

PERRON

oasterheem

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Secretaris Marja Hofman e E secretaris@vcgz.nl 4

%%, De Pelgrim e Kerkenbos 8 (gebouw De QOasg), 2715 RP

=

‘}" Pionier Gerda Griffioen © T 06-2497 5092

77
[
{

\J E gerda@depelgrimzoetermeer.nl © W www.depelgrimzoetermeer * |
‘ P'i-\..\— !

in relatie tot de Messias'.

25 sept, 20.00, Herberg Oude
Kerk, Dorpsstraat 59 E predii-

kant@oudekerkgemeente.n/
» De Geloofsbril
Thema's om met gelovige bril
door te lichten.

26 sept, 20.00, Ichthuskerk
E kerkeljjkwerker@pwzn.n/

» Kring Moderne Profeten Il
Rondom ware woorden van
veelzeggende persoonlijkheden.

26 sept, 20.00, Oosterkerk
predikant@oosterkerkgemeente.n/

» (G)een blad voor de mond
Gesprekskring over de actualiteit.

28 sept, 20.00, De Regenboog
E ton.verheijke@live.n/

» Jongerenkring 18-30 jaar
Een (of twee) keer per maand.

app of mail voor informatie
T 06-8359 9143 E predikant-
oosterkerk@gmail.com

» Belijdeniscatechese
Op maandagavond waarschijnlijk.
informatie: ds. Pieter Baas
E predikantoosterkerk@gmail.com
» Seniorenbijbelkring
Maandelijks op dinsdagmorgen.

3 oktober, 10.30 uur
E predikantoosterkerk@gmail.com
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NIEUWE PREDIKANT IN DE ICHTHUSKERK

‘Dat ik daar waar nodig verbinden kan’

SAMENWERKEN » Zondag 27 augustus deed ds. Erika Dibbets-van der Roest intrede in de
Ichthuskerk als nieuwe parttime predikant van wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Nog
voor de verhuiswagen in Schipluiden volgeladen was, sprak Kerk in Zoetermeer haar.

Als ik daar in
Schipluiden door
het hekje naar

de mooie voor-
deur van de
pastorie loop,
denk ik: ‘Zo, dat
wordt een over-
gang!’ De pastorie
staat naast de oude kerk,
midden in het dorp, grint rondom.
Bij de Ichthuskerk en de Tosca-
schouw is dit duidelijk anders.
Oude dorp versus nieuwe stad.

Al?-'

‘Ik wil graag
dicht bij de mensen
staan’

Goede keuze

Ds. Erika zegt: ‘Het wordt inder-
daad een hele overgang, ik heb
vijfentwintig jaar in deze pastorie
gewoond.” Als pas afgestudeerde
ds. Erika van der Roest, kwam zij
alleen in die grote pastorie wonen
en ging aan het werk. ‘Ook dat
was een hele stap, maar het is
goed geweest — anders was ik
nooit zo lang gebleven.

ALAAR AR

‘Als kersverse dominee stond ik
daar op de preekstoel. Hoog boven
de gemeente. Maar ik wil graag
dicht bij de mensen staan.” Na ver-
loop van tijd en ook wat aanpas-
singen kwam de mogelijkheid dit
in praktijk te brengen. Maar toen
bleken die mensen achter in de
kerk toch wel verder weg te zitten.
Toch voelt ze het als een goede
keuze. ‘Dicht bij mijn gemeente,
want die gaat je aan het hart.’
Terwijl zij samen met haar man —
ze trouwde na verloop van tijd met
Ronald Dibbets — de verhuisdozen
inpakte, werd er steeds meer
losgemaakt. In persoonlijke sfeer
bij de pastorale bezoeken en in
bredere kring van de gemeente en
ook van Schipluiden.

‘Prachtige taken’

Ds. Erika kijkt er naar uit om in de
Ichthuskerk aan het werk te gaan.
Haar voornaamste taak is de
eredienst leiden en het pastoraat.
'Prachtige taken’, zegt zij.

Als ik vraag of het niet moeilijk is:
altijd maar weer een preek, komt er
glimlachend een antwoord:

‘Jongeren hunkeren
naar verdieping’

Dit wil je niet missen! Kamperen aan het Achterpad, met heel
veel gezelligheid, leuke activiteiten, lekkere maaltijden en mooie

Bijbelstudies. Voor groep 5 t/m 8,

12-16 jaar en 16+. Op zondag-

morgen als afsluiting om 10.30 uur een jongerendienst. Een
initiatief van Oosterkerk en Morgensterkerk voor iedereen.

12 SEPTEMBER
Vrouwenontmoeting
In Touch ‘Hemels assertief ...!"
In Touch organiseert themaochtenden
voor vrouwen in de regio, ongeacht
leeftijd of kerkelijke achtergrond,
die de Bijbel als leidraad hebben of
daarin geinteresseerd zijn.
Dinsdag 12 september komt coach
en counselor Carolien Pape spreken
over ‘Hemels assertief ...!" Wat je
voelt, vindt en denkt, doet ertoe;
hoe kun je dat op een christelijke
manier uiten? Welkom en neem
anderen mee!

12 september, 9.30-11.00 uur;

Kerkstraat 1, Bergschenhoek

W intouch-bergschenhoek.nl

23 SEPTEMBER
Fancy Fair Oude Kerk
Van 11.00 tot 15.00 uur is er
op zaterdag 23 september
in en om de Oude Kerk een
fancy fair met hobbymarkt en
kleine tweedehands spullen.
De keuken is open en er
worden mooie dingen
verkocht, zoals handgemaakte
sieraden en schilderijen,
geborduurde gastendoekjes,
etsen afgedrukt op kaasdoek.
De opbrengst is voor nieuwe
gordijnen in de kerkzaal die
hard nodig zijn.

Marijke Huurman T 079-331 53 90

Anneke Koster T 06-2005 8669

‘Soms is het bijna een gevecht van
hoe-kom-ik-er-uit, maar het lukt
altijd. De Geest doet Zijn werk.” En
pastoraat geeft zoveel mogelijkhe-
den om er te zijn voor de mensen.
‘lk kijk uit naar de ontmoetingen!’
Omdat ze ook een doener en heel
creatief is — wat duidelijk te zien
is in haar woning — zal ze zich
ervoor moeten hoeden om overal
aan mee te doen. Moeilijk, want
voor een gemeente is het altijd
fijn als de dominee erbij is.

‘Ik zal best weleens voor een
keuze staan’, geeft ze aan.

Nu heeft ze er dus voor gekozen
om op het beroep van wijk-
gemeente Zoetermeer-Noord in
te gaan en daar aan het werk

te gaan. Deze keer niet alleen!

Ze vindt het bijzonder dat er nu
collega’s zijn ook van de andere
kerken in de stad, met wie over-
leg is en hopelijk ook veel samen-
werking. 'Het mooiste zal zijn als
ik mag merken dat ik daar waar
nodig is verbinden kan, zodat we
met en naast elkaar verder kunnen.’

Marjolijn van der Haven-Verweij

'Rond de honderdyvijftig aanmel-
dingen hebben we’, zegt Gert
Westmaas. We spreken elkaar
twee dagen voor het Summer
Event van 24-25-26 augustus.
Het kampeerveld aan het Achter-
pad kan met wat aanpassingen
zo gebruikt worden. ‘Hiervoor is
net pop-up-camping Jethro voor
gezinnen met een minimum inko-
men geweest. Tentjes, zwembad
en luchtkussens, toiletgelegen-
heid, alles is er. De plek is ideaal
voor nachtspellen — we zitten
dicht bij het Buytenpark, er is
teambuilding en bezinning, en tot
besluit een jongerendienst met
ds. Pieter Baas van de Oosterkerk.’

Handjes nodig

Gert is als jeugdouderling in de
Oosterkerk volop betrokken bij

dit Summer Event voor kinderen,
tieners en jongeren. ‘Bij de 12- zijn
we wat terughoudender geweest
met het "Voor iedereen!’. Het team
is enthousiast, maar je hebt wel
handjes nodig. Op elke vijf kinde-
ren een ouder voor ‘s nachts.

We hebben er geen zicht op wie er

8 OKTOBER
Avondmuziek in
Oude Kerk
Zondag 8 oktober is er in de
Oude Kerk weer een Avond-
muziek: een viering met lezing
en lied, gebed en instrument.
Er is muzikale medewerking
van het Oude Kerk Ensemble
onder leiding van cantor-
organist lddo van der Giessen
uit Rotterdam-Schiebroek,
en van Joram van Ketel op
trombone. Ds. Kees Wesdorp
is de liturg. Welkom!

8 oktober, 18.30-19.30 uur,

Dorpsstraat 59

W oudekerkgemeente.nl/projectkoor
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Stuur je oplossing uiterlijk maandag
18 september naar KidZ@kerkinzoetermeer.nl
We zijn benieuwd wie jij deze vraag gaat stellen!

van buiten de kerken meekomen.
Deelnemers zijn er in ieder geval uit
de Ooster- en Morgensterkerk en
uit andere kerken in Zoetermeer en
omstreken. Dat is mooi, want het
gaat ook om verbinding onderling.’
Het idee is ontstaan in coronatijd,
toen de kampweekenden van het
gezamenlijke jongerenwerk van
Morgenster- en Oosterkerk in het
voorjaar niet doorgingen. ‘Dat is
nu, twee jaar later, breder opgezet
en uitgegroeid tot een start voor
niet alleen tieners, ook pubers en
jongvolwassenen. Al moet je die
wel een zetje geven om zich aan
te melden, haha, ze zijn wat laks.’

Connectie creéren

Dit Summer Event loopt mooi
vooruit op het jaarthema ‘Ga
mee!'. ‘Elkaar enthousiast maken,
verdiepend bezig zijn, tieners en
jongvolwassenen erbij betrekken
en erbij houden. Connectie creéren.
Juist ook de 20+, voor wie in de
Oosterkerk dit jaar een Jongeren-
kring start. Want je hebt belijdenis
gedaan en dan? Waar spreek je
elkaar, wat is er voor jou?’

7 OKTOBER
Inspiratiedag 1ZB-Focus

Dieper afsteken
‘Voor bezinning en
dieper afsteken is een
leuk persoon uitgenodigd:
Matthijs Voskuil van BasiC
Movement. Hij gaat overal in
gesprek over thema's die er
echt toe doen, zoals identiteit,
verlangen, rijkdom, dood en leven.’
In een promotiefilmpje zegt deze
jongerenwerker: ‘Er is bij jongeren
een diepe hunkering naar echtheid,
naar waarheid, naar leven. Voorbij
aan de schone schijn van Insta,
TikTok en christelijke poppenkast
dagen wij jongeren uit om uit hun
comfortzone te stappen, met
fysieke spellen en opdrachten.
Daarna gaan we rond het kamp-
vuur de diepte in, naar de basic

en de kern van het leven, en naar
Christus. Merk je iets van Hem?’
'Zo’'n avond en nacht samen
optrekken’, is de ervaring van Gert,
'helpt om je geloof te versterken
en om elkaar vast te houden.
Jongeren snappen die kerkmuren
ook niet. Kerk, dat ben je zelf.’

Marieke van der Giessen-van Velzen

Voor missionaire commissies, predikanten, kerkenraadsleden en
actieve gemeenteleden met inhoudelijke en praktische informatie

in twee workshoprondes en ervaring

suitwisseling.

De protestantse organisatie IZB biedt gemeenten een Focustraject

aan met het oog op twee belangrijke

bewegingen: naar binnen

— naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart, en naar
buiten — om onze ogen, ons hart en ons leven te openen voor de

mensen om ons heen, juist ook voor

hen die Christus niet kennen.

Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met

het leven van elke dag.

ledere gemeente die het Focus-traject volgt, wordt begeleid door een

trajectbegeleider, krijgt gespreksmat
voor kringen, jeugdwerk, kerkenraad

eriaal aangereikt, en materiaal
en meer.

7 oktober, 10.00-13.30 uur incl. lunch, Sionkerk Houten, gratis,
opgeven verplicht W izb.nl/focus Ontdek hier meer over het traject

W izb.nl/het-izb-focustraject
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Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De Gaandeweg-agenda op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel.

De actie ‘Doneer
je naaimachine’
van Stichting
De Goede
Samaritaan met
Kerkgenootschap
Visitation Divine
is een enorm succes! We zijn zo
dankbaar! Hartelijk bedankt voor
jullie steun! Met de naaimachines
gaan we ‘ateliers de couture’
(naai-ateliers/werkplaatsen) voor
straatkinderen opzetten in deel-
gemeente Kalamu van Kinshasa,
de hoofdstad van Demacratische
Republiek Congo. God zegene
jullie!
» Solange Haijes-Mputu
STICHTING DE GOEDE SAMARITAAN

GEBEDSMOMENTEN
»Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.

| consistorie E leenmanf@xs4all.nl
» Oosterkerk

Elke twee weken, 19.00-19.55 uur.
woensdag 13 en 27 september
E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

» Ichthuskerk
Dinsdag 19 september, 20.00 uur.

| T 079-341 69 87 E koosje-I@live.n/
» Gebed vervolgde christenen

Elke laatste zaterdag van 10.00-
10.30 uur op het Dobbe-eiland.

| E roelie.vanderlinden@gmail.com

INLOOP
»Inloop Herberg Oude Kerk
Welkom! Elke dinsdag
van 10.00-12.00 uur voor
ontmoeting en gesprek.
Volg op het kerkplein het pad
links naar De Herberg.

T 06-2009 2729 E loes.landlust@
ziggo.nl W oudekerkgemeente.n/

»Open Ichthus
Wekelijks welkom op
woensdag van 10.00-12.00
uur voor ontmoeting met
koffie en thee in de hal van
de Ichthuskerk. In stiltecentrum
‘de Toewending’ kun je rust en
bezinning ervaren.

Thea Streef T 06-2095 7228
en Jenny van den Berg
T079-351 22 40

» Inloophuis Rokkeveen
Elke vrijdag in De
Regenboog van 10.00-
13.00 uur. Middagpauze-
dienst van 11.30-12.00 uur
en elke vierde vrijdag om
12.00 uur een maaltijd.

Informatie over de middag-
pauzediensten vindt u in de
wekelifkse Nieuwsbrief van
wijkgemeente Zoetermeer-Zuid:
W pwzz.nl/nieuwsbrieven
Nathaliegang 263 T 079-361 33 65
E wil.bettenhaussen@gmail.com

OPEN KERK

Open Oosterkerk
Elke di 13.00-16.00 uur.
| E p.j.van.daalen@casema.n/
Open Oude Kerk
Elke vr 14.00-15.30 uur. a0
| E jokevanderkrukkrop@ gmail.com
Open Lichtzijde i e
Elke ma en do

OPEN

icﬁTd S

14.00-15.30 uur.

W lichtbakenzoetermeer.nl/openkerk
Open Kompas —
woensdag en vrijdag open m
van 10.00-12.00 uur. '
lessen krijgen: ‘Nederlands babbelen’,
en op vrijdag zijn er activiteiten.

Broekwegzijde 196
Behalve op dinsdag ook op
Vluchtelingen kunnen er extra taal-
| Piet Heinplein 13 T 06-1322 5946
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ledereen kan iets aan Vrede doen

Op 21 september 2018 werd in Zoetermeer het Handvest
van Compassie ondertekend. Door burgemeester Charlie
Aptroot, Shamier Madhar als voorzitter van het ILOZ, en
Arco Weening die als gemeenteraadslid zich voor dit doel
had ingezet. Later volgden vele handtekeningen namens
geloofsgemeenschappen en partnerorganisaties in de stad.
Dat willen we nu, vijf jaar later, natuurlijk vieren! Hieronder

het programma in kort bestek.

Compassieloop 2040
Beleef compassie, maak kennis
met Zoetermeerders van de
Toekomst! De start van de
Vredesweek valt samen met het
Stadsfestival Zoetermeer 2040.
Daarom is de Walk of Peace dit
jaar de Compassieloop voor de
Toekomst. De wandeling begint
bij het Asielzoekerscentrum (AZC)
en gaat naar de festivallocatie
rond het CKC aan de Leidse
Wallen. Wandel je mee?

zaterdag 16 september, start:
AZC-Zoetermeer, Rokkeveenseweg
50, 10.45 uur verzamelen

Huis van Compassie 2040
Op het festivalterrein bij het CKC
is het InterLevensbeschouwelijk
Overleg (ILOZ) present met een
transparant gebedshuis: een Huis
van Compassie. We willen laten
zien wat in de afgelopen jaren is
bereikt. We hebben zeker ook een
boodschap voor de toekomst voor
onze stad en voor iedereen met een
visie op Zoetermeer 2040.
Compassie is een werkwoord —
kom langs!

zaterdag 16 september bij CKC-

Zoetermeer, Leidsche Wallen 80

11.00-17.00 uur

i}

(on)Vrede & Democratie
Donderdag 21 september
organiseert het ILOZ een brede
dialoogavond rond het landelijke
vredesweekthema: (on)Vrede en
democratie, wat nu? Zo mogelijk
samen met de Zoetermeerse
gemeenteraad, die ook wil
werken aan het overbruggen
van de kloof tussen burgers en
bestuur.
donderdag 21 september
ENTREE-gebouw, Boerhavelaan 33
19.30 inloop, 20.00-21.30 uur
Aanmelden uiterlijk 17 september
E dialoog@iloz.org

dvest van Compassie

Vijf Jaar Compassiestad
Een jubileumbijeenkomst als
passende afronding van de
Vredesweek. Vijf jaar Handvest
van Compassie: wat heeft het
opgeleverd? Wat wordt de inzet
van de volgende vijf jaar. We vra-
gen het al die gemeenschappen en
partijen die in 2018 hun handteke-
ning zetten onder het Handvest.
Natuurlijk in een feestelijke sfeer!

zondag 24 september, Apostolisch

Genootschap, Stadhoudersring 782

15.00 inloop, 15.30-18.00

E jubileum@iloz.org

W zoetermeercompassiestad.nl

| E tanniejorna@gmail.com

Winterfair in de Oosterkerk

Maak je mooie dingen en vind je het leuk om daar iets van te laten zien en te
verkopen? Laat het ons weten! We organiseren een Winterfair op 25 november
in de Oosterkerk en maken daar graag een veelzijdig evenement van!

PERRON OOSTERHEEM

Buurtpastor: Timo Hagendijk T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com W perronoosterheem.n/

©

PERRON

oosterheem

Perronmeeting:  elke zondag, 10.00 uur, zaal 4 Oosterkerk via zij-ingang
Inloop Fitte Fifties: elke maandag, 10.00-12.00 uur
Breiclub: 4 en 18 sept, 14.00-16.00 uur
Open kerk: elke dinsdag, 13.00-16.00 uur
Ontmoetingslunch:  elke woensdag, 12.00-13.00 uur
CreaBea’s 55+  elke donderdag, 14.00-16.00 uur
Wandeling 55+: elke vrijdag, 10.00-11.00 uur
Inloop Middin:  elke vrijdag, 10.00-12.00 uur, Schiebroekstraat 1
7 OKTOBER

Kinderkleding- en speelgoedbeurs voor Perron

Op zaterdag 7 oktober is er van
9.00 tot 12.00 uur weer een leuke
kinderkleding- en speelgoed-
beurs in de Oosterkerk, Ooster-
heemplein 320. U kunt er ook
koffiedrinken met iets lekkers
erbij tegen een kleine vergoe-
ding. Alle opbrengst is bestemd
voor het Perronwerk.

» Heb je najaars- en winter-
kleding t/m maat 176 die niet
meer past, lever het in op
dinsdag of zondag in de
Oosterkerk of op werkdagen
‘s morgens bij Peuterspeelzaal
BijMarij, Willem Alexander-
plantsoen 1.

» Kinderen kunnen ook zelf
speelgoed verkopen op de
kleedjesmarkt. Meedoen?
Meld je voor 18 september
aan via kinderkledingbeurs-
perron@gmail.com

Meer weten over dit goede doel?

Bezoek de website

www.perronoosterheem.nl!

%

KINDERKLEDING
SPEELGOED BEURS

DE PELGRIM

Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht
Pionier Gerda Griffioen T 06-2497 5092 W depelgrimzoetermeernl =\

De Pelgrim wordt ‘kerngemeente’!

We gaan op eigen benen staan en op zondagmiddag 3 september is er een
feestelijke viering, waarin de kernraad en Gerda Griffioen als de pionier/pastor
worden bevestigd. Lees meer op pagina 8 van deze Kerk in Zoetermeer!

| 3 september, 15.00 uur, De Oase, Kerkenbos 8

Ochtendgebed:

Ontbijt:
Emmadiiswandeling:
Pelgrimsviering:
Langeafstandswandeling:
Crea-middag:
Taizéviering:
Ontmoetingsmaaltijd:

ma t/m do, 7.30-8.00, in De Oase

ma t/m do, 8.00-8.45, De Regenboog, Kerkenbos 12
elke vrijdag, 10.30-12.00; Balijhoeve, Kurkhout 100

10 september — thema ‘Vrede’, 9.00-10.00, De Oase
10 september, aansluitend aan Pelgrimsviering, € 10
19 september, 13.30 uur; € 5 (naar draagkracht)

24 september, 19.30-21.00, in De Oase

27 september, 18.00-19.30, Voorhof De Oase

» Nieuw: cursus ‘VerduurSamen’
Zeven hijeenkomsten rondom het boek VerduurSamen met Franciscus
van Corinne Groenendijk: meditatieve dagboekteksten, prikkelende
passages, impressies uit Assisi en ervaringen uit het project
Zin-in-Groen, en veel aanstekelijke tips om je eigen groene en
geinspireerde leefstijl (verder) te ontwikkelen.
eerste keer: 13 september, 19.30-21.30 uur, De Oase; € 50 voor de hele
cursus (bijdrage naar draagkracht); lees meer op de website!

» Workshop ‘Gezond en goedkoop’
Heb je geen groot budget en wil je graag gezond eten? Dan is dit iets
voor jou. We koken een vegetarisch menu passend bij een duurzame
manier van leven, doen gezamenlijk boodschappen met aandacht voor
zin en onzin van producten, eten samen en delen ervaringen.

eerste keer: 27 september, 16.00-18.00 met aansluitend de maaltijd;
€ 2 per keer (naar draagkracht); alle data vind je op de website

» Kloosterweekend Koningshoeven
Je aanpassen aan het ritme van de broeders, de diensten meemaken en een
thematisch deelprogramma volgen. Geinteresseerd? Laat het snel weten!

Voorbereidingsavond: 5 september, 19.30 uur in De Oase,
Kloosterweekend: 13 t/m 15 oktober,. € 125 excl. reiskosten
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ELKE SEPTEMBER-ZATERDAG FEEST

Carillon Oude Kerk viert 45-jarig bestaan

LEVEN IN DE STAD « Het Eysbouts-carillon bovenin de toren

van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat klinkt in 2023 voor het
vijfenveertigste jaar over Zoetermeer. En dat wordt gevierd:
elke zaterdag in september valt er muziek te beleven,

met als hoogtepunt de jubileumdag op 16 september.

Beiaardier Johan van Oeveren bovenin de klokkentoren Oude Kerk
Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith

Vanaf februari 1978 is het Oude
Kerk-carillon in gebruik. Het
instrument wordt bespeeld met
voetpedalen en door met vuisten
op de toetsen te slaan. 'Het mooie
van dit carillon is het heldere en
lichte geluid. Vooral de hoge klan-
ken komen er geweldig uit. Het

is mogelijk om heel zacht, maar
ook met enorme klankexplosies
te spelen. Let op de nuances, dan
hoor je dat deze beiaard uniek is.’
Beiaardier Johan van Oeveren heeft
een uitgebreid programma georga-
niseerd rond de verjaardag van de
beiaard, variérend van een interes-
sante lezing onderin de toren, een
jukeboxconcert tot een mobiel
beiaard dat de stad rondrijdt! Zo
kun je zo'n imposant klokkenspel,
een instrument waar je normaal
niet bij kunt komen, van heel
dichtbij bekijken en beluisteren.

Feestelijk septemberprogramma carillon en mobiel beiaard!
Johan van QOeveren
Open Monumentendag Arend van der Toorn

12.00-13.00
12.00-13.00

2 september Carillonconcert

9 september

16 september
11.30 uur
12.00-13.00
13.00-16.30
16.30 uur

Jubileumdag ‘45 jaar carillon’
Bespeling torencarillon en mobiel beiaard

slotconcert vanaf toren Oude Kerk

12.00-13.00  Jukeboxbespeling
12.00-13.00 Slot-feestconcert

23 september
30 september

Elke eerste zaterdag van de
maand, maar ook op bijzondere
dagen zoals Koningsdag,
Bevrijdingsdag, met Kerst en
met Pasen, wordt het carillon
bespeeld door een beiaardier.

‘Juist mooi als
de muziek aansluit
bij het leven in de stad’

Sinds 2021 is Johan van Oeveren
de vaste bespeler, als opvolger
van de Haagse Stadsbeiaardier
Gijsbert Kok die vanaf 1994 vele
jaren ook in Zoetermeer gespeeld
heeft. Van Oeveren is muziek-
docent, pianist en organist en
houdt zich bezig met koorprojec-
ten en Zoetermeer Klassiek.

'Het carillon ging ik er als lief-
hebberij naast doen. Na een aantal
jaren les aan de Beiaardschool in

Introductie door Johan van Oeveren onderin toren Oude Kerk

Mobiel carillon in Zoetermeerse winkelcentra

Johan van Oeveren
Gastbeiaardier

Het carillon te Zoetermeer werd in
februari 1978 in gebruik genomen.
Dit initiatief werd gesteund door de
kerkvoogdij, het ministerie van CRM,
de Gemeente Zoetermeer en enkele
Zoetermeerse bedrijven. Eijsbouts
klokkengieterij te Asten leverde de
klokken, het klavier en het speelwerk.
Het instrument telt 47 klokken. Het
kleinste klokje heeft een doorsnede
van 19 cm en de grootste maar liefst
92,5 cm — bijna net zo groot als de
historische Mariaklok uit 1571, die
ook in de toren hangt. Elke klok
bevat de naam van de maker en een
letter. Alle letters samen vormen de
spreuk: "Wij dragen en doen klinken
de jonge stem van de nieuwe stad.’
Elke eerste zaterdag van 12.00-13.00
uur bespeelt een beiaardier het
carillon en elk kwartier zorgt een
speelcomputer voor dagelijkse
carillonklanken. Het carillon geeft
een gezellige sfeer en een vrolijk
tintje aan de stad!

Zie ook de video op herbergoude-

kerk.nl/carillongeschiedenis.php

Amersfoort en bij beiaardier
Gijsbert Kok, heb ik hier bovenin

de toren het stokje van hem
overgenomen. Het is heel bijzonder
dat ik in een stad als Zoetermeer
carillon mag spelen.’

Hij speelt van klassiek tot jazz,
blues en popmuziek. ‘Mensen
beseffen vaak niet wat een divers
instrument het carillon is. Maar je
kunt er werkelijk alles op spelen.

Je hoort het carillon door de stad,
je kunt daarmee een gevoel over-
brengen. Ik wil niet in mijn eentje
hier wat zitten spelen, het is juist
mooi als de muziek aansluit bij het
leven in de stad. Daarom dit feest,
zodat ook deze vorm van muziek
de aandacht krijgt die het verdient!”

Redactie Kerk in Zoetermeer

Mobiel carillon van Jan Verheijen
www.bellslab.net

‘Eeuwige’
constante

I n twee voorgaande columns in deze serie over de

KERKé MUZIEK
0

eredienst heb ik geschreven over het gezongen Kyrie en
Gloria (april) en over de gezongen geloofsbelijdenis, het
Credo (mei-juni). Ook de gezangen rondom het avondmaal
of eucharistie, het Sanctus en het Agnus Dei, horen bij het
ordinarium — de vaste onderdelen van een kerkdienst.
Het Sanctus, Latijn voor ‘Heilig’, bestaat uit twee delen.
Het eerste deel komt uit het oudtestamentische bijbelboek
van de profeet Jesaja. In hoofdstuk 6:3 staat het volgende
geschreven: Zjj [de engelen] riepen elkaar toe: ‘Heilig,
heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten.
Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.”
Het tweede deel, Benedictus — ‘Gezegend’ genaamd,
komt uit het Evangelie van Matte(s, hoofdstuk 21:9. Bij de
intocht van Jezus in Jeruzalem riepen de mensen luidkeels:
‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!”
Het volledige Sanctus luidt in een combinatie van beide
bijbelteksten als volgt:

Kerkmusicus Arie Vooijs bespreekt in deze rubriek de verschillende

onderdelen van eredienst en liturgie in het kerkelijk jaar.

‘Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de
Naam des Heren. Hosanna in den hoge.”

Agnus Dei is Latijn voor ‘Lam Gods'. Johannes de Doper
wijst op Jezus als hij zegt: Zie, het Lam van God dat de
zonde van de wereld wegneemt!’ (Evangelie van Johannes
hoofdstuk 1). Dit beeld van het geslachte lam komt ook
voor in de bijbelboeken Openbaring en Jesaja.
De liturgische fundamenten van een viering worden dus
gevormd door het Kyrie-Gloria, Credo en Sanctus-Benedictus-
Agnus Dei. Drie pijlers, die een verwijzing vormen naar onze
Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
In de woelige tijden achter en voor ons vormden en vormen zij
de ‘eeuwige’ constante in de eredienst
van mensen aan God.
Arie Vooijs
KiZ-MEDEWERKER

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.n/

Carillonconcert Oude Kerk
12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk
2 SEPT Johan van Oeveren — "‘Weense Klassieken’

De muziek uit de tweede helft van de 18e eeuw klinkt bijzonder goed op het
Zoetermeerse carillon. Van Haydn, Mozart en Beethoven, die allen in Wenen
werkten — vandaar de naam Weense Klassieken, onder meer ‘Surprise
Symphonie’, ‘Papageno’ en ‘Fiir Elise’.

gratis te beluisteren in Dorpsstraat en Wilhelminapark W herbergoudekerk.n/

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
elke woensdag 12.45-13.15 uur

6 sept Panos Gklistis — vleugel
13 sept Johann Markel — piano en Dorothea Jakob — sopraan
20 sept Ronald de Jong — orgel
27 sept  Josje Goudswaard — piano en Camilla van der Kooij — viool

Pauline Schenkelaars — blokfluit

en Ronald de Jong — klavecimbel en orgel
deurcollecte W herbergoudekerk.n/

4 okt

9 SEPTEMBER

Open Monumentendag ‘Levend erfgoed’

Het thema van Open Monumentendag dit jaar is ‘Living Heritage’, omdat

twintig jaar geleden het Unesco Verdrag ter Bescherming van Immaterieel

Erfgoed werd opgesteld. Het Comité Zoetermeer koos voor de term ‘levend

erfgoed’ onder het motto ‘Als monumenten konden praten’. Dat varieert van

historisch tot cultureel, van kerken tot watertoren en molen, van kunstgarage

tot buurt- en moestuin, van kinderboerderij tot muziek- en gymnastiekvereniging.
Programma en download van het boekje met

beschrijvingen en route W openmonumentendag.n/ OPEH
MOHUMENTEH

DAG

Torenbeklimming
In de Oude Kerk, Dorpsstraat 59, zijn er van 12.00-17.00 uur muzikale
activiteiten, doorlopende beamerpresentatie, veel informatie over de historie
en het vrijwel dagelijkse gebruik en de mogelijkheden van dit rijksmonument
met moderne aanbouw De Herberg. Om 13.00 en 14.30 uur zijn er gratis
torenbeklimmingen, na inschrijving en op eigen risico, want de toren heeft
erg steile ladders — kinderen vanaf 10-13 jaar onder begeleiding.

W oudekerkgemeente.nl/aanmeldingsformulier_torenbeklimming

12 SEPTEMBER
Na-de-lunchconcert Oosterkerk
‘Het verhaal van de klarinet” in drie muziekstijlen. Bij klassiek denk je direct aan
het bekende Clarinet-concerto in A, het Adagio van Mozart (KV622). Ook komen
we het instrument tegen in de Jiddische muziek en de klarinet wordt veelvuldig
gebruikt in de vroege jazzmuziek.

12 september, 13.00-13.45 uur, Oosterheemplein 320

16 SEPTEMBER
Sopraan-gitaarduo met ‘Stem van de nacht’
Sopraan Debora Berghuijs — bekend van
haar Zoetermeerse zangstudio locatie De
Herberg — laat samen met gitarist Dimitri
van Halderen de ‘stem van de nacht’ klin-
ken op zaterdag 16 september in de Oude
Kerk. 's Nachts wordt alles intenser: een
kerkklok, ruisende wind en kabbelend
water of juist een serenade, dans en het verlangen om lief te hebben. Vandaar
een programma met liederen van Dowland, Campion, Schubert, Spohr en Rossini.
Het duo kent elkaar van hun conservatoriumstudie in Den Haag, allebei met
roots in Zoetermeer. Een eenmalige ‘gig” beviel zo goed dat er een blijvende
samenwerking ontstond, totdat in 2006 Dimitri naar Spanje en Debora naar
Engeland verhuisde. De vriendschap bleef en nu, zeventien jaar later, treden ze
weer samen op. En waar kan dat beter dan in Zoetermeer, de stad van hun jeugd!
16 september, 19.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59; € 22 (incl. drankje),
student/jeugd € 12,560 W deboraberghuijs.n/

'Kleurrijk’ concert in Berkelse Dorpskerk
Een belevenis wordt het op zaterdag 9 september wanneer de organisten
Sander van Marion en Arjan Breukhoven samen een concert geven in de
Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs. Het thema is ‘kleurrijk’. Beide musici
zullen solistisch te horen zijn en ook samen op de orgelbank plaatsnemen om
vierhandige werken te spelen. Dit spectaculaire spel zal tevens te volgen zijn
op een groot beeldscherm.

9 september, 20.00 uur, Kerksingel 1, Berkel en Rodenrijs, € 10

W arjanbreukhoven.nl/agenda

‘Psalmen in beeld’ in Bleiswijk
Expositie in de koorruimte van de Bleiswijkse Dorpskerk dit najaar met
kunstwerken van Christa Rosier (1960-2011).
Indrukwekkende verbeeldingen van de bijbelse Psalmen worden tentoon-
gesteld (voornamelijk glicées), aangevuld met enkele originele schilderijen
uit de reeks ‘Lijden in Gods hand'.
22 sept t/m 8 okt, zaterdag 11.00-16.00, woensdag 14.00-17.00
(kinderactiviteit), vrijdag 14.00-17.00 en 19.00-21.00; gratis
E wm.de.bruin@outlook.com W dorpskerkbleiswijk.nl/actueel
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PERSPECTIEF

Dragen kost kracht

In deze zevende jaargang 2023 van ‘Kerk in Zoetermeer’
wordt in de Perspectief-rubriek steeds een bijbeltekst
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé
‘Elke dag de Bijbel open’.

Verdraag elkaar ...

Kolossenzen 3:13

n elke kerk is er sprake van verscheidenheid. Je kunt mooie verhalen
houden over hoe mooi dat dat is. Over elkaar aanvullen en zo.
Maar ik vind dat er vaak veel te romantisch wordt gedaan over al
die verschillende karaktertypes en geloofshelevingen.
Het is niet moeilijk om tolerant te zijn voor iemand met een andere mening
van wie je verder geen last hebt. Lastiger wordt het als jij echt moeite hebt
met het standpunt of het gedrag van de ander. Maar juist daar waar het lastig
is, begint de aanvaarding en wordt een club gemeente van Jezus Christus.
De mooiste definitie van een kerk kwam ik tegen bij priester-schrijver Henri
Nouwen. Volgens hem is de kerk een groep mensen waar uitgerekend degene
in zit aan wie jij een enorme hekel hebt. Maar ja, je hebt met elkaar van doen.
Je hebt elkaar te verdragen. Daar zit het woord ‘dragen’ in. Dat kost kracht.
Heel veel tolerantie is vriendelijke onverschilligheid. Maar dat is nog geen
verdraagzaamheid, want dat kost je wat. Een collega-predikant zei:
‘Als ik een website van mijn kerk mocht maken, zou dit erop staan:
We zijn een verzameling ingewikkelde mensen. Snel van het padie, snel
boos, altijd wel iets aan de hand. Maar er is een God die ons aankan.
Jij bent vast niet moeilijker dan dat wij zijn. Dus jij kunt er ook nog wel bij.
Maar let op: als je een ideale gemeenschap zoekt, zoek dan gerust

nog even verder.’

Waar haal je die verdraagzaamheid vandaan? Is het een kwestie van karakter?
lk mag hopen van niet. Onze verdraagzaamheid rust in de verdraagzaamheid
van God (Romeinen 3:25). Als God mij verdraagt in mijn lastigheden, dan ook
de ander. Waarom zou ik op mijn beurt die ander dan niet verdragen? Ik ben
toch niet beter? De kerk is niet gebouwd op onze sympathie voor elkaar,

maar rust op de verdraagzaamheid Gods. Gelukkig!

tekst en foto: ds. Jan van der Wolf
PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID

Detail mozaiekkruis Koningkerk Voorburg, 2019

LEESROOSTER

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

ZON. 17 SEPTEMBER - Mattedis 18:21-22
Petrus vroeg aan Jezus: ‘Hoe vaak moet ik
mijn broeder of zuster vergeving schenken?
Tot zevenmaal toe?" Jezus antwoordde:
‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot
zeventig maal zeven.’

MA. 18 SEPTEMBER - Psalm 103

Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn
heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

@ DI. 19 SEPTEMBER - Kolossenzen 3:12-17
Verdraag elkaar en vergeef elkaar; zoals

de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar
vergeven.

WO. 20 SEPTEMBER - Sirach 2:1-9
Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit
naar zijn ontferming en wijk niet af.

DO. 21 SEPTEMBER - Matteis 9:9-13
Jezus zag bij het tolhuis een man zitten die
Matteds heette, en hij zei tegen hem:
“Volg mij.” Hij stond op en volgde hem.

VR. 22 SEPTEMBER - Efeziérs 2:13-18
Paulus schreef: Christus is onze vrede,

hij die de muur van vijandschap tussen de
volken heeft afgebroken en hen door het
kruis in één lichaam met God verzoende.

ZA. 23 SEPTEMBER - 2 Korintiérs 4:7-12
Wij zijn een aarden pot voor de schat van
Gods aanwezigheid; het moet duidelijk zijn
dat onze overweldigende kracht niet van
onszelf komt, maar van God.

ZON. 24 SEPTEMBER - Jesaja 55:6-11
God zal ruimhartig vergeven. Mijn plannen
zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn
niet mijn wegen — spreekt de Heer.

MA. 25 SEPTEMBER - Hebreeén 12:28
Ons is een koninkrijk gegeven dat niet
wankelt. Laten wij daarom God danken
en hem aanbidden.

DI. 26 SEPTEMBER - 2 Samuél 22:1-20
De Heer is mijn rots, mijn vesting. Ik roep:
“Geloofd zij de Heer,” want ik ben van mijn
vijanden verlost.

WO. 27 SEPTEMBER - 1 Johannes 2:1-6
Johannes schreef: Wie zegt in God te
blijven, behoort in de voetsporen van Jezus
te treden.

DO. 28 SEPTEMBER - Psalm 119:81-88
Elk van uw geboden is betrouwbaar, Heer,
maar leugens achtervolgen mij — kom mij te
hulp! Blijf mij trouw, laat mij leven.
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De Pelgrim wordt ‘kerngemeente’

OP WEG » Pioniersplek De Pelgrim — Ruimte voor zingeving en spiritualiteit &"_E.“iﬁ/@
maakt een volgende start: als 'kerngemeente’. Zondag 3 september zal ,jf‘ — '",;
ds. Marloes Meijer van de landelijke Protestantse Kerk de nieuwe kernraad en f \\
Gerda Griffioen als pionier/pastor van De Pelgrim bevestigen. De feestelijke 2\ /) s
viering begint om 15.00 uur in De Oase aan het Kerkenbos en iedereen is welkom. 9@0”; — /4

Het thema is ‘'Op weg’' en makkelijk zittende schoenen worden aanbevolen.

Vanaf maart 2017 is De Pelgrim
als oecumenische pioniersplek
in Zoetermeer actief. Nu, na
ruim zes jaar pionieren, was het
tijd om te beslissen hoe verder.
Doorgaan als pioniersplek, een
reguliere kerkelijke gemeente
worden, of een 'kerngemeente’,
de nieuwste mogelijkheid die de
Protestantse Kerk in het ‘mozaiek
van kerkplekken’ biedt.

Lichtere vorm

Een kerngemeente is een lichtere
vorm van kerk-zijn, laagdrempelig
voor belangstellenden en met
minder ambtelijke voorwaarden.
Een predikant is niet per se nodig.
De pionier kan bijvoorbeeld een
ouderling zijn, die na toerusting
en theologische training de
ambtsbevoegdheid van predikant
aanvraagt. Dit is een "hulp-
constructie’ waartoe de generale
synode in 2019 heeft besloten.
Zo'n kerngemeente telt tenminste
tien doop- of belijdende leden

en minstens een ouderling, een
diaken en een ouderling-kerkrent-
meester die samen de kernraad
vormen. Ter vergelijking: een
‘normale’ gemeente heeft
minimaal zeven leden in de
kerkenraad.

In de landelijke synodevergade-
ring van 21 april is de aanvraag
goedgekeurd en per 1 september
gaat De Pelgrim als vierde ‘kern-
gemeente’ binnen de landelijke
kerk van start.
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Middenin

De Pelgrim wil in Zoetermeer
graag op een andere manier kerk
zijn en middenin de maatschappij
staan. Veel mensen zijn op zoek
naar zingeving en spiritualiteit.
Sommigen zijn teleurgesteld in
de reguliere kerk, maar hebben
hun geloof behouden. De Pelgrim
verwacht dat deze mensen in
een kerngemeente makkelijker
aansluiting zullen vinden.

Leefregel van De Pelgrim
Dagelijks gebed
Het dragen van verantwoordelijk-
heid voor elkaar en ontmoeting
ook naar buiten toe
Inzet voor de heelheid van de
Schepping
Inzet voor gerechtigheid en vrede

Een leefregel drukt uit vanuit
welke waarden een gemeenschap
wil leven. Een leefregel zegt als
het ware: ‘Dit is wie we zijn, en zo
willen we in het leven staan’. Meer
dan eens stelt ze kritische vragen
aan de ‘waan van de dag’. Zo zijn
leefregels tevens bronnen van in-
spiratie om de status quo te prikke-
len, te bevragen en te veranderen.
Een leefregel geeft richting.
Tegelijkertijd leent een leefregel
zich ervoor om telkens opnieuw
geinterpreteerd te worden. Daar-
mee is een leefregel zowel een
uitnodiging om het waardevolle
te koesteren als vindplaats voor
herontdekking en vernieuwing.

‘Dit is wie we zijn,
en zo willen we in
het leven staan’

De Pelgrim wil nadrukkelijk

ook ‘kerk naar buiten’ zijn. De
verbinding met maatschappelijke
organisaties en de burgerlijke
gemeente is van wezenlijk
belang. Door minder kerkordelijke
verplichtingen verwachten we
meer ruimte te behouden om te
blijven pionieren. Verder wordt
de samenwerking over en weer
met de Protestantse Gemeente
Zoetermeer en de H. Nicolaas-
parochie Zoetermeer structureel
van beide kanten voortgezet.

Het lidmaatschap van De Pelgrim
staat open voor iedereen en is
niet gebonden aan een bepaalde
religie of geloofsovertuiging.
Ook mensen die al ergens
anders lid zijn van een kerkelijke
gemeente kunnen lid worden
door de ‘leefregel’ te onder-
schrijven.

Welkom op 3 september, 15.00 uur,
Kerkenbos 8! Onderschriff je de
leefregel, wil je betrokken zijn bij
deze nieuwe vorm van kerkzijn.
mail of bel pionier Gerda Griffioen
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl

T 06-2497 5092 Meer informatie

W depelgrimzoetermeer.nl

Hans van der Bilt
UITVOERINGSTEAM DE PELGRIM

UITGELEZEN

erste Paasdag overleed dichter, theoloog en
bijbelvertaler Huub Qosterhuis. Zijn dagen werden
vol’, zoals de joodse Schrift het noemt. Een jaar
daarvoor voerde ds. Ad van Nieuwpoort gesprekken met
de dichter over zijn ‘liedjes’. Waar kwamen ze vandaan
en aan welke bronnen ontsprongen ze? Zij spraken over
de Bijbel als boek van uittocht en bevrijding, over de God
van Jezus en Mozes, en over de hartstocht van Qosterhuis

voor het socialisme.

In zes hoofdstukken doet Van Nieuwpoort hier verslag van.
Elk hoofdstuk begint met een gedicht en in antwoord vertelt
Oosterhuis over de oorsprong van die gedichten, aver zijn
vriendschap met prins Claus, zijn bijzondere relatie met
dichter Gerrit Komrij, het socialisme, en de nieuwe wereld
die volgens de dichter anders moet zijn dan de oude.

Die nieuwe wereld, die komt anders
dan wij dachten en hoopten.

De eerste dichtbundel van Oosterhuis had ook Uittocht
als titel (1960), gefascineerd als hij toen al was door dit
Exodus-verhaal. Het werd voor hem de kern van de Bijbel,

een politiek statement:
[...] uittocht uit alle wrede slimme
martelende slavernijsystemen
ooit en steeds opnieuw bedacht.

Uittocht ‘is de weg geworden’

In zijn gedichten, liederen en essays komt dit standpunt vaak
aan de orde: ‘Dat is de weg geworden’, zegt Oosterhuis.
Vol lof vertelt Oosterhuis over prins Claus met wie hij een
goede vriendschap had opgebouwd. ‘Ik heb veel van de
man geleerd’, vertrouwt hij Van Nieuwpoort toe. Prins
Claus inspireerde hem tot het bewerken van psalm 8:
Onbegonnen naam onnoembaar wie
laag of hoog in welke aarde-uithoek wie?
Oosterhuis’ relatie met dichter Gerrit Komrij was eerst
niet zo positief, maar heeft zich uiteindelijk ten goede
gekeerd. In het laatste deel van het boekje komen de
socialistische idealen van Oosterhuis aan bod en het
bekende lied Ken je mij.
Deze laatste gesprekken van Oosterhuis met Van Nieuw-
poort geven met name door de gekozen onderwerpen
opnieuw een inzicht in de gedachten,
ideeén en het geloof van deze dichter. | ””“_4]”
i

Hanneke Lam

Ad van Nieuwpoort, ‘Uittocht.

Laatste gesprekken en gedichten van Huub
Oosterhuis’, Amsterdam: Prometheus,
2023, € 9,99 De opbrengst komt ten goede
aan het Huub Oosterhuis Fonds.



